Beste ouder(s),

Op vrijdag 9 maart gaan wij met het eerste, tweede en derde leerjaar zwemmen in Rozebroeken, te Gent. Het maakt
niet uit of uw kind reeds kan zwemmen of niet, hier wordt rekening mee gehouden ter plaatse.

Kinderen die niet kunnen zwemmen worden niet in het diepe water gelaten.

De kinderen dienen GEEN boekentas mee te brengen op deze dag, aangezien we pas om 15.00uur terug zullen zijn.

Graag vragen wij jullie om het volgende mee te geven in een zwemzak:
— Badpak/bikini voor de meisjes en zwembroek (tot boven de knie) voor de jongens (dit mag reeds thuis
aangedaan worden, badpak nog niet volledig maar half: indien er nog naar het toilet moet worden gegaan)
— Slip om na het zwemmen aan te doen.
— Eventueel zwembril
— Eventueel zwemgordel/zwembandjes indien u dit zelf wenst
— Grote handdoek om zich af te drogen en kleine handdoek om met de voetjes op te staan
— Koekje/fruitje, flesje water en lunchpakket (GEEN warme maaltijd mogelijk deze dag)

Sportieve groeten,
Juf Ellen, Juf Ines, Meester Guy, Juf Kristien
Juf Lara, Juf Kim en Juf Lore



